De Schat

Opnieuw is er een bundel gedichten
uitgelkcomen van de heer W. Droogers.
Vooraan in de bundel staan ge-
dichten die zijn geschreven rondom
Advent en Kerst, Goede Vrijdag en
Pasen, Hemelvaart en Pinksteren.
Daarin gaat het over de heilsfeiten
zelf of over personen rondom deze
gebeurtenissen.

De herders bijvoorbeeld, Simeon,
Anna, de wijzen uit het Oosten, de
zeven kruiswoorden, de verhoogde
Koning. Soms weet hij associaties
te leggen die de aandacht bijzonder
trekken. In het gedicht over Hemel-
vaart bijvoorbeeld: Dat is, dat {s mijn
Koning, Die nu verkrijgt Zijn wens.
Dit fs, dit is Zijn kroning. Zie, zie, aan-
schouw de Mens!

Verderop in de bundel staan gedich-
ten die gaan over andere onderwer-
pen die met het leven in het licht van
Gods Woord samenhangen. Enkele

van grote waarde

gaan over een Bijbelse persoon: de
stokbewaarder, Esther. In andere ge-
dichten gaat het over Bijbelse thema’s
als volharden, ware schoonheid, uw
schat. Soms is er een gedicht naar
aanleiding van een hoofdstuk uit
Gods Woord: Jesaja 53. Of van enkele
zondagen uit de catechismus; daarbij
is het gebed des Heeren onderwerp.
Steeds is de inhoud vooral Bijbels en
tegelijk praktisch-geestelijk van aard.
Eenvoudig en helder schrijft ‘meester
Droogers), zoals hij in Geldermalsen
en omgeving nog altijd genoemd
wordt. Hij wil van harte Gods Woord
laten klinken en de boodschap aan
het hart leggen. Het werk des Heeren
laat hij steeds duidelijk uitkomen.
Onze oude broeder is vele jaren ou-
derling geweest in onze gemeente en
werkzaam geweest in onze dorpsge-
meenschap als hoofd der school, zo-
als dat in zijn tijd heette. Die plaats
mag hij in zijn hoge ouderdom feite-

lijk nog innemen. De Heere geeft hem
dat hij nog fris en groen mag zijn. Om
te mogen doen wat in Psalm 71 staat:
Blijf mij in mijne grijsheid sterken; (...)
zo meld’ ik dit geslacht Uw werken; zo
zal ‘k Uw grootheid zingen voor hun
nakomelingen.

De gedichten van deze bundel kun-
nen niet alleen gelezen worden, maar
ze kunnen ook gezongen worden. Dat
kan op de wijs van een psalm of van
een bekend gezang. Dit staat er steeds
bij vermeld, zoals de heer Droogers
dat eerder ook al deed.

Van harte wil ik deze bundel aanbe-
velen. De inhoud is zeker de moeite
waard om gelezen, gezongen en over-
dacht te worden.

Graag besluit ik met enkele regels uit
het gedicht "Uw schat”:

‘Gezondheid is de grootste schat’
Dat zegt een mens die niet bevat
dat er nog veel meer is te krijgen.
God wijst op het grootste goed,
waar ieder toch naar zoeken moet,
dat uit genade is te krijgen’

N.a.v. “De Schat van grote waarde”;
W. Droogers; uitg. Den Hertog,
Houten; ISBN 978 90 331 2660 4;
80 blz.; € 9,90.

Geldermalsen, ds. P Mulder



